
Luther in beeld 

Over Maarten Luther (1483-1546) verschijnen dit jaar, 500 jaar na de Reformatie, vele boeken. Het 

interessante aan deze uitgave is dat hij zelf aan het woord komt. De auteur vertaalde namelijk 

fragmenten uit zijn werk en heeft ze voorzien van een heldere inleiding. In 22 hoofdstukken krijgt de 

lezer zo, uit de eerste hand, een indruk van de kerkhervormer. Bij de selectie heeft de auteur met 

name gezocht naar gedeelten die cirkelen rond de kwestie ‘Hoe vind ik een genadig God?’ Omdat die 

vraag ‘voor ieder mens altijd en overal actueel zal blijven’. Zo geeft Luther antwoord op de vraag van 

‘stadsbarbier’ Peter Beskendorff hoe je moet bidden: ‘(…) van een recht gebed herinnert men zich 

alle woorden en gedachten van het begin tot het eind. Net als een goede, vlijtige barbier zijn 

aandacht en ogen nauwkeurig op het scheermes en de haren gericht moet houden en niet mag 

vergeten waar hij met het scheren of knippen gebleven is.’  

Luther zelf aan het woord Luther in beeld.  

Taalgebruik soms ouderwets.  

Een portret van de reformator uit zijn geschriften  
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